
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 467 – zondag 18 januari 2026

Welkom! 
 
Zondag 18 januari 2026, 10.00 uur 
3e zondag van Epifanie 
 
Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman  
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
 

Over de dienst  
 
Lezingen: Efeziërs 4 : 1-13 
 Johannes 12: 31-36 
 
Liederen: Lied 961 
 Lied 305: 1 en 3 
 Armeens lied van het licht 
 Iona Opstaan! 31 
 Lied 686 
 Lied 834 
 Lied 1005: 1, 2 en 3 
 Lied 1005: 4 en 5 
 Lied 368c 
 Lied 423 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen: 

. 
 

Collectes  
 
1e collecte PKN missionair werk 
 
2e collecte Kerk 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Ra-
bobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag 
te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, 
via uw eigen bank voltooit u de betaling.  
 
Of maak uw bijdrage in de collecte over naar 
NL73 RABO 0331 9090 73 
o.v.v. datum en 1e en/of 2e collecte 
 

Week van gebed  
 

 
 
Komende week is het de week van gebed voor 
de eenheid. Komende zondag zullen we daar 
aandacht aan besteden in de kerkdienst. Het 
materiaal voor de viering is samengesteld door 
de kerk in Armenië, een kerk met heel oude pa-
pieren.  
Het thema is: Eén van Geest in Zijn licht! Omdat 
er geen oecumenische viering meer is, zal dit 
thema zondag hier centraal staan. Een boekje 
met meer materiaal voor de komende week om 
mee te bidden ligt op de leesplank in de ontmoe-
tingsruimte.  
 

Graag uw aandacht voor 
 
Meeleven met 
Komende zondag zullen we  
mw. Lydia Sanders-Peterse in de kerkdienst  
gedenken met een in memoriam.  
 
Jarigen 
19 januari Mevr. C.J. Seinhorst – Slotboom 
20 januari Mevr. J. van Klaarbergen – Bijl 
21 januari Mevr. J.J. van Roekel – Lenderink 
22 januari Mevr. J. van Eldik - van Tintelen 
 

Gespreksgroep 20+  
 
Komende dinsdagavond hebben we weer een 
avond voor de gespreksgroep 20+ met als on-
derwerp: Wie is Jezus?  
Wil je meedoen, laat het dan weten aan ds. Hen-
riëtte Bouwman via mail of berichtje, dan krijg je 
ter voorbereiding de links naar de podcasts die 
we gebruiken als gespreksmateriaal.  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8bYsWI
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=DdreqCJyTnGRIowFwHXArQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7TrdFozpSra2tXfi8VQckA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7TrdFozpSra2tXfi8VQckA


  

Agenda 
 
Dinsdag 20 januari 19.30 uur 
 Gespreksgroep 20+ 
 
Woensdag 21 januari 10.00 uur 
 Koffiemorgen 
 
Vrijdag 23 januari 15.00 uur 
 Zangmiddag  
 
Zondag 25 januari 10.00 uur  
 Ds. P. Breure, Rhenen  
 

Liederen van toen 
 
Op vrijdag 23 januari hopen wij weer bij elkaar te 
komen om voluit de Liederen van Toen  
te zingen. 
 
Bart zal voor de begeleiding zorgen.  
We starten om 15.00 uur met koffie, thee en 
even bijpraten. 
 
Na ongeveer 3 kwartier zingen houden we nog 
zo’n rondje. Tussen kwart over vier en halfvijf 
stoppen we weer. Altijd weer merken we dat er 
een grote zeggingskracht van de oude teksten 
uitgaat. 
 
Allemaal hartelijk welkom! 
 

Activiteitencommissie 2025 
 
De penningmeester van de activiteitencommis-
sie, Ton Kars, gaf een financieel overzicht van 
de opbrengst van de diverse markten en  
activiteiten in 2025. 
 
Met elkaar verdienden wij € 11.582.  
Specificatie volgt in het volgende nummer van 
Rondom de Voorhof. 
 

Actie Kerkbalans 
 

 
 
Halverwege, 
 
U heeft mogelijk allemaal de envelop van de  
actie Kerkbalans ontvangen. 
 
In de folders staat alle informatie over de actie. 
Hopelijk voldoende om de toezeggingsformulie-
ren positief in te vullen. 
 
De snelle reageerders onder u hebben mogelijk 
de formulieren ingevuld en de retourenvelop al 
bij de “loper” in hun wijk of dorp ingeleverd.  
Super, bedankt daarvoor. 
 
Komende week kunt u de “loper” weer aan de 
deur verwachten om uw envelop op te halen. 
Laat hem of haar s.v.p. niet onnodig wachten en 
zet tijdig de envelop klaar. 
 
De actie loopt tot 24 januari. Daarna verwerken 
we de gegevens en hebben we hopelijk een 
mooi resultaat voor 2026. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 

Vertrouwenspersonen  
 
Zondag zullen mevrouw Jannieke den Otter uit 
Maurik en mevrouw Nelleke de Jong uit Eck en 
Wiel in de dienst zijn.  
 
Zij zijn vanuit een vijftal gemeenten aangesteld 
als vertrouwenspersoon in het kader van veilige 
kerk. Zij willen luisterend oor zijn als er situaties 
ontstaan van grensoverschrijdend gedrag of  
misbruik van machtssituaties.  
Hun contactgegevens staan ook op de website 
van de kerk, maar mocht het nodig zijn, dan kun 
je ze bereiken op het mailadres: 
klavertjevijf-vertrouwenspersonen@outlook.com 
 
Jannieke en Nelleke zullen zich in de dienst 
voorstellen en na de dienst kun je hen ontmoe-
ten.  
 

mailto:klavertjevijf-vertrouwenspersonen@outlook.com


 

Boek met tachtig verhalen 

over vrijheid 
 

 
 
Vorige week is het boek gepresenteerd met  
80 verhalen over vrijheid dat vanuit  
het 4/5 mei comité uit Ochten is geïnitieerd,  
maar vanuit heel de Neder Betuwe is gevuld met 
verhalen over wat vrijheid betekent.  
 
De Voorhof heeft twee exemplaren gekregen om 
in te kijken en te lezen.  
Er ligt een exemplaar op de leesplank in de  
ontmoetingsruimte. Deze is ook een week mee 
te nemen om thuis door te kijken of te lezen. 
Schrijf je naam dan op de lijst op het magneet-
bord en neem het een week mee, streep je naam 
weer door als je het weer terugbrengt. 
Het andere exemplaar is in te kijken en ligt in de 
werkkamer van Henriëtte. 
 

Tenslotte  
 
Dit weekend begint wereldwijd de Week van  
gebed voor eenheid. Daar wordt nog wel ‘van 
christenen’ aan toegevoegd. Dat die toevoeging 
bestaat geeft stof tot nadenken. De Bijbeltekst 
‘opdat zij allen één zijn’ is na al die eeuwen  
duidelijk nog geen werkelijkheid geworden.  
Op allerlei plaatsen in het land zijn er bijeenkom-
sten in het teken van deze week. Een overzicht 
van de locaties is hier vinden.   
 
Met alle individualisering en polarisering van 
deze tijd is een week van gebed om eenheid in 
het algemeen een grote opdracht. ‘Meer dan 
ooit’ is misschien een versleten begrip aan het 
worden, maar het verlangen naar meer eenheid 
is groot. Net als de behoefte om daar iets aan bij 
te kunnen dragen.  
Daarbij is bidden niet alleen een vragen en pas-
sief afwachten. Het is tegelijk een opdracht om in 
actie te komen. Een eerste stap is snel gezet. 
Als die stap de goede kant op is, kan die de een-
heid zomaar dichterbij brengen.  
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag inleveren via  
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
 
Pastorale zorg:  
Ds. Henriëtte Bouwman 
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag  
Woensdag- en donderdagmorgen  
van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig. 
Telefoon  06 - 12 67 83 06  
Email  predikant@voorhofkesteren.nl 
 
Gea Olthoff 
Telefoon  06 – 23 10 61 46 
Email  pastoraat@voorhofkesteren.nl  
 
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de 
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzen-
doorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
 
Adres:  Nedereindsestraat 30c,  
 4041XG Kesteren 
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email:  beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

https://www.weekvangebed.nl/gebedslocaties
mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
mailto:predikant@voorhofkesteren.nl
mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl%20
https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/20240609/www.voorhofkesteren.nl

